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Lời mở đầu 

 

Thời gian qua mau. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm (1997-2017) thành lập Giáo xứ Thánh 

Philipphê Phan Văn Minh và mừng lễ cung hiến ngôi thánh đường mới (9/7/2017), tác 

giả thử phủi lớp bụi thời gian mong tìm về quá khứ hình thành và phát triển của Cộng 

đoàn Công giáo Việt Nam tại Winnipeg, Manitoba trong suốt 37 năm qua (1980-2017). 

Để đơn giản hóa đề tài khá phức tạp này, tác giả tạm chia bài biên khảo thành ba phần 

như sau:  

 

1. Người Công Giáo Việt Nam tại Manitoba 

 1.1 Xuất xứ của người Công giáo Việt Nam ở Manitoba 

 1.2 Những người Công giáo Việt Nam đầu tiên đến Canada và Manitoba 

 1.3 Thời điểm di dân, lý do di dân của người Công giáo Việt Nam đến Manitoba 

2. Cộng đồng CGVN tại Manitoba  

 2.1 Cộng đồng Công giáo Việt Nam thuở ban đầu (1977-79) 

 2.2 Cộng đoàn tiên khởi (1980-83) 

 2.3 Cuộc sống và sinh hoạt của Cộng đoàn tiên khởi (1980-83) 

 2.4 Cộng Đoàn Công giáo được thành lập theo Giáo Luật (1983-96) 

  2.4.1 Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Manitoba (1983-88) 

  2.4.2 Cộng Đoàn Thánh Philipphê Phan Văn Minh (1988-96) 

 2.5 Giáo xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh (1997-2017) 

  2.5.1 Giáo xứ trong những năm 1997-2000 

  2.5.2 Giáo xứ trong những năm 2001-09 

  2.5.3 Giáo xứ trong những năm 2009-17 



3. Cơ sở phụng tự, mục vụ và giáo dục của Cộng đoàn CGVN tại Winnipeg 

 3.1 Nơi phụng tự ban đầu 

 3.2 Ngôi thánh đường đầu tiên 

 3.3 Trung tâm hiện tại của Giáo xứ Thánh Philipphê Minh Phan Văn Minh 

  3.3.1 Lịch sử của Trung tâm 

  3.3.2 Việc trùng tu và xây đựng lại Trung tâm 

 

Cuối bài có thêm phần tóm lược những sự kiện và biến cố đáng được ghi nhớ trong Cộng 

đoàn và hình ảnh các vị Chủ chăn đáng được Cộng đoàn ghi ơn. Vì dựa vào hầu hết các 

nguồn tài liệu từ bên ngoài cho nên bài viết bị giới hạn và có thể sẽ phong phú hơn nếu 

có thêm được những tài liệu đến từ bên trong Giáo xứ. Tuy nhiên hy vọng đây là chỉ là 

bước khởi đầu cho những công trình nghiên cứu khác có chiều sâu hơn  trong tương lai 

về lịch sử của Giáo xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh. 

 

Lời ghi ơn 

 

Tác giả xin chân thành ghi ơn những người sau đây đã cho giúp cho tác giả có được 

những tài liệu quý giá dùng cho bài biên khảo này 

- Bà Alice Lemoine, Thư ký văn phòng Đức TGM Albert Legatt 

- Bà Jeaninne Sorin, Thư ký văn phòng Chưởng Ấn Giáo phận Saint Boniface 

- Ông Richard Frechette, Quản lý Tài chánh Giáo phận Saint Boniface 

- Ông Pierre-Alain Gifford, Cựu Giám đốc Trung tâm Mục vụ Giáo phận Saint Boniface 

- Đức ông Albert Frechette, cựu LM Tổng Đại Diện của Giáo phận Saint Boniface, cựu 

Giám đốc Tiểu Chủng Viện (Petit Séminaire) cơ sở tiền thân của Giáo xứ Thánh 

Philipphê Phan Văn Minh 

- Cha Gérard Dionne, Cựu Giáo sư Tiểu Chủng Viện (Petit Séminaire), đặc trách Văn 

phòng lo cho người Tỵ nạn Đông Dương của Giáo phận Saint Boniface (1975-1990) 

cùng thời với Cha Odilon LaRochelle  

- Ông Phaolô Trần Anh Quốc, Niên trưởng Cộng đồng Công giáo người Việt ở Winnipeg 

Tác giả cũng xin chân thành cám ơn Cha John Kratcher SM và Bà Louise Hébert Saindon 

đã đọc lại bản thảo tiếng Anh.  



 

Viết tắt cho những nguồn tài liệu được trích dẩn 

 

- Tư Liệu Tòa Tổng Giám Mục Saint Boniface (TLTGMSB) 

- Tư Liệu Tòa Chưởng Ấn Saint Boniface (TLCASB) 

- Tư Liệu Ban Tài Chánh Giáo Phận Saint Boniface (TLTCSB) 

- Tư Liệu Ban Mục vụ Giáo Phận Saint Boniface (TLMVSB) 

- Phỏng Vấn Đức Ông Albert Fréchette (PVĐÔAF) 

- Phỏng Vấn LM Gérard Dionne (PVLMGD) 

- Phỏng Vấn Ông Trần Anh Quốc (PVÔTAQ) 

- Les Cloches de Saint-Boniface (LCSB), Nguyệt san của Giáo phận Saint-Boniface 

- Statistic Canada (SC), Viện Thống Kê của Canada 

- Luận Án Cao Học nghiên cứu về việc học tiếng Việt tại Trường Việt Ngữ Thánh 

Philipphê Phan Văn Minh của Việt Phạm (LAVP), Thư viện Đại Học Manitoba 

- Tư Liệu của Giáo Xứ Thánh Minh (TLGXTM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 Người Công giáo Việt Nam tại Manitoba 

 

Người Công giáo Việt Nam tại Manitoba là ai? Họ đến từ đâu? Đến vào những thời điểm 

nào? Đến vì những lý do gì? Tìm hiểu lịch sử của người Công giáo Việt Nam ở Manitoba 

buộc phải tìm về lịch sử của Nước Việt Nam và lịch sử của Nước Canada.  

 

 1.1 Xuất xứ của người Công giáo Việt Nam ở Manitoba 

Những người Công giáo Việt Nam đến từ một Đất nước có hơn bốn ngàn năm văn hiến. 

Đất nước có một lịch sử dựng nước và giữ nước lâu dài và can trường nhưng cũng phải 

hứng chịu nhiều tai ương và chiến tranh. Kết thúc cuộc Chiến tranh Việt Nam (1955-

1975) vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 đưa đến việc ra đi khỏi nước của một số lượng 

người dân khổng lồ có một không hai trong lịch sử nhân loại. Phần lớn họ được nhận vào 

các Nước Hoa Kỳ, Pháp, Úc  và Canada (LAVP). 

 

 1.2 Những người Công giáo Việt Nam đầu tiên đến Canada và Manitoba 

Theo Sử gia Powell (LAVP), thì trước 1950 hầu như không có sự hiên diện của người 

Việt ở Bắc Mỹ. Những chủng sinh Công giáo Việt Nam đi tu học được xem là những 

người Việt đầu tiên đến Canada. Kể từ năm 1950 về sau, du học sinh người Việt, trong số 

có những người Công giáo, được học bổng du học Canada ngày càng tăng, nhưng họ hầu 

như đều tập trung vào những thành phố nói tiếng Pháp ở phía đông Canada như Ottawa 

Montreal và Quebec (LAVP). Trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, con số du học sinh 

người Việt ở những thành phố này lên đến ít nhất là 1500 người và họ định cư luôn ở đây 

(SC). Du học sinh đến Manitoba  hầu như không có vào thời điểm này (LAVP). 

 

 1.3 Thời điểm di dân, lý do di dân của người Công giáo Việt Nam đến Manitoba 

Ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi Chiến tranh Việt Nam kết thúc với chiến thắng của quân 

đội miền Bắc thì có khoảng 132 000 người dân miền Nam bỏ nước ra đi xin tị nạn chính 

trị ở trên 40 nước ngoài, với khoảng 72 000 người đi bằng đường biển (LAVP). Sau đó 

người người dân tiếp tục ra đi, đa số qua đường biển, cho đến đến đầu thập niên 1990. 

Năm1975-1976, tỉnh bang Manitoba nhận vào khoảng 50 người tị nạn Việt Nam. Con số 



lên đến gần 2000 người vào năm 1980, và gần 5000 người vào năm 1985 (SC). Hầu hết 

xin định cư tại thành phố Winnipeg, nhưng một số sau đó lại dọn đi những thành phố 

khác. Vào đầu thập niên 1990 khi làn sóng vượt biên xin tị nạn chính trị tắt dần thì người 

Việt vẫn tiếp tục từ Việt Nam đến Manitoba, phần lớn vào Winnipeg, qua các diện đoàn 

tụ gia đình, lao động có tay nghề, đầu tư kinh doanh và du học sinh (SC).   

 

Đặc tính của người Việt là kết đoàn khi ở gần nhau. Khi số người di dân Công giáo Việt 

Nam tại Winnipeg gia tăng, nhu cầu nối kết với nhau giữa những người cùng niềm tin, 

ngôn ngữ và văn hóa đã làm nẩy sinh nên một cộng đoàn.  

  

 

     

    Nước Việt Mến Yêu 

        

 

      

Một Ngày Lịch Sử - Dân Việt Nam Tị Nạn Đầu tiên 

                     Đến Canada và Manitoba 

 

 

   

2 Cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Manitoba 

 

Với sự hiện diện ngày càng rõ nét của người Việt nói chung và của người Việt Công giáo 

nói riêng tại Winnipeg, những người cùng nguồn gốc, tiếng nói, văn hóa và tôn giáo đã 

cảm thấy nhu cầu cần tìm về với nhau nơi quê hương mới. Từ đó khai sinh nên một Cộng 

đoàn Công giáo nhỏ bé ban đầu vào năm 1980. Ba năm sau, vào năm 1983, Cộng đoàn 

được chính thức công nhận theo Giáo Luật và trở thành một Giáo đoàn trẻ trung năng 

động (TLCASB). Mười bốn năm sau, vào năm 1997, Cộng đoàn được nâng lên thành 



một Giáo xứ vững mạnh của Địa phận Saint Boniface, có khả năng tự lập và bảo tồn 

được bản sắc tôn giáo và văn hóa đặc thù Việt Nam của mình (TLCASB). 

 

 2.1 Cộng đồng Công giáo Việt Nam thuở ban đầu (1977-79) 

Từ năm 1977 đến 1979, những người Công giáo Việt Nam đầu tiên đến Winnipeg, đa số 

được Chính quyền Canada bảo trợ, thường được cho cư ngụ dưới phố, quanh những con 

đường ở khu Downtown như Kennedy, Qu'Appelle, Ellice, Sargent, Young, Isabelle vv... 

(TLGXTM). Họ đi lễ Nhà thờ Chánh tòa Saint Mary tiếng Anh gần đó thuộc Giáo phận 

Winnipeg. Hơn mươi người gặp gở làm quen với nhau khi đi lễ ngày Chúa Nhật. Cuối 

tuần hoặc cảc ngày lễ, họ bắt đầu tổ chức họp mặt các gia đình, đọc kinh, lần hạt, giao 

lưu bạn bè, ăn uống (PVÔTAQ). Việc lãnh nhận các Bí tích đều phải tùy thuộc vào các 

giáo xứ tiếng Anh. Hội đồng Giám mục Canada trợ giúp cho các sách kinh, sách thánh ca 

bằng tiếng Việt. Ngoài ra các Ngài cũng cung cấp cho những sách song ngữ Anh-Việt 

giúp dọn mình lãnh Bí tích Xá giải (TLGXTM).  

 

 2.2 Cộng đoàn tiên khởi  (1980-1983) 

Đáp lại lời khẩn khoản kêu mời của  Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cho toàn 

thế giới giúp người Tị nạn Việt Nam, Đức Tổng Giám Mục (TGM) Antoine Hacault của 

Tổng Giáo phận Saint Boniface, ngày 31/7/1979, ký thỏa hiệp với Bộ Di dân Canada cho 

phép những Giáo xứ trong Địa phận được đứng ra bảo lãnh người tị nạn 

(TLMVSB).Trong Thông tư ngày  6/8/1979, Ngài thúc dục các linh mục và giáo xứ ra 

tay trợ giúp những người Tị nạn Đông Dương, đặc biệt là người Việt Nam (TLTGMSB). 

Linh mục Odilon Larochelle, Giám đốc Trung tâm Mục vụ của Giáo phận Saint 

Boniface, kết hợp với các Giáo xứ trong Địa phận, vận động xin bảo lãnh cho một số 

người Việt Nam còn đang ở trong các trại tị nạn (TLMVSB). Năm 1980, qua sự giới 

thiệu của LM F.X. Trần Tử Nhãn, Cha Larochelle cho phép những người Công giáo Việt 

Nam tại Winnipeg họp nhau về Tòa Giám Mục Saint Boniface để dâng Thánh Lễ 

(TLMVSB). Một Cộng đoàn mới được khai sinh ở Manitoba. 

 

 

 



 

  

 

 

 

  

  

    

 

Tưởng nhớ ba vị có công gầy dựng nên Cộng đoàn Công giáo Việt Nam tiên khởi tại 

Manitoba. Từ trái sang phải là bia mộ của LM F.X. Trần Tử Nhãn - Đức TGM Antoine 

Hacault - LM Odilon Larochelle 

 

 2.3 Cuộc sống và sinh hoạt của Cộng đoàn tiên khởi (1980-1983) 

Năm 1980, do biết được có người Việt Công giáo tị nạn tại Winnipeg, Cha F.X. Trần Tử 

Nhãn thuộc Dòng Chúa Cứu Thế ở Montreal, trên đường đi thăm viếng những cộng đồng 

người Việt tị nạn khác ở Calgary và Edmonton, đã ghé thăm hằng năm để dâng Thánh Lễ 

và ban các Phép Bí tích (TLGXTM). Qua các linh mục cùng dòng gốc người Quebec 

đang làm việc tại Giáo phận Saint Boniface, Cha F.X. Nhãn quen biết Linh Mục 

Larochelle và từ đó giới thiệu Cộng đồng người Việt Công giáo tại Winnipeg với Ngài. 

Linh mục Larochelle bắt đầu dâng Thánh Lễ một hai lần mỗi tháng cho Cộng đoàn. Ngài 

dâng Lễ bằng tiếng Anh và Cộng đoàn đáp thưa bằng tiếng Việt (TLGXTM). 

 

Qua năm 1981, Cộng đoàn đựợc tham dự Thánh Lễ hầu như hằng tuần tại Tòa Tổng 

Giám Mục. Cha Larochelle cũng tạo điều kiện để Cộng đoàn tự tổ chức lấy Ban Điều 

Hành với người đứng đầu là ông thư ký, ca đoàn, lớp Giáo lý tiếng Việt do các cựu chủng 

sinh phụ trách và được giảng dạy tại các gia đình (TLMVSB). Giáo dân người Việt vẫn 

còn tùy thuộc vào các giáo xứ bản xứ trong việc lảnh nhận các Bí tích khác. Cha 

Larochelle bắt đầu học và dâng Thánh Lễ bằng tiếng Việt, ngoại trừ bài giảng và lời 

nguyện thì bằng tiếng Anh (TLGXTM).  



 

Năm 1982, Cộng đoàn có Ban Chấp Hành đầu tiên với Chủ tịch là ông Nguyễn Minh 

Châu. Ngoài sinh hoạt tâm linh, người Công giáo Việt Nam tại Winnipeg còn tìm thấy 

nơi Cộng đoàn tiên khởi của mình sự nương tựa huynh đệ giúp đở lẫn nhau những khi 

gặp khó khăn, giúp tìm việc làm, tìm mướn nhà và giới thiệu nhau các dịch vụ y tế và xã 

hội khác. Những người có xe hơi giúp chuyên chở những người không có xe đi lễ ngày 

Chúa Nhật ở Tòa Giám Mục (TLGXTM). 

 

Trong thời gian này Cha F.X. Nhãn vẫn tiếp tục đến thăm viếng Cộng đoàn một năm vài 

lần, đặc biệt vào các dịp lễ Giáng Sinh. Từ vài mươi người vào cuối năm 1981, số người 

đi lễ ngày Chúa Nhật tăng lên gần 100 người vào năm 1982 (PVÔTAQ). Để đáp ứng nhu 

cầu tôn giáo bằng tiếng Việt cho người Việt ngày càng gia tăng, qua sự giới thiệu của 

Linh Mục F.X. Trần Tử Nhãn, Cha Larochelle bảo lãnh Cha Antoine Võ Văn Hòa từ trại 

tị nạn Phi Luật Tân đến với Cộng đoàn ngày 1-6-1983 (TLCASB).  

 

 2.4 Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam được thành lập theo Giáo Luật (1983-96) 

  2.4.1 Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Manitoba (1983-1988)  

Nhận thấy Cộng đoàn Công giáo Việt Nam tiên khởi phát triển nhanh và lớn mạnh, đặc 

biệt có vị linh mục sở tại đầu tiên người Việt là LM Antoine Võ Văn Hòa, Đức TGM 

Hacault ký Sắc lệnh C329/83 ngày 30-12-1983 cho thành lập Cộng đoàn có tên gọi chính 

thức là Cộng Đoàn Công giáo Việt Nam Manitoba trực thưộc Tổng Giáo Phận Saint 

Boniface và có trụ sở tại Tòa Tổng Giám Mục ̣(TLCASB) . Ngài cũng đã tham khảo với 

Đức TGM Leonard Wall của Tổng Giáo Phận Winnipeg trước khi quyết định vì đa số 

giáo dân Việt Nam đang sống trong lãnh địa của Giáo phận Winnipeg. Đức TGM Hacault 

cử Cha Antoine Hòa đang cư ngụ tại Tòa Giám Mục làm Tuyên úy cho Cộng đoàn. Cộng 

đoàn khởi đầu với khoảng 95 gia đình, hơn 350 giáo dân và một Ban Chấp Hành gồm 

năm thành viên (TLTGMSB).  

 

Gọi là Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Manitoba vì ngoài Winnipeg ra còn có những 

Giáo dân Việt Nam định cư tại các thành phố nhỏ hơn như Brandon, Steinbach, Virden, 

Carman. Riêng tại Winnipeg, vì số giáo dân ngày càng tăng, Địa phận thuận cho Cộng 



đoàn sử dụng Nhà nguyện Saint Louis-de-France đang bỏ trống (TLGXTM). Ngày 15-8-

1986, Đức TGM Hacault phong chức linh mục cho Thầy Bernard Phạm Hữu Quang đến 

Saint Boniface sau khi tu học tại Rôma (TLCASB). Tháng 10 năm 1986. Sơ Marie 

Joseph Đoàn Bích Hồng thuộc Dòng Đức Bà Truyền Giáo từ North Dakota đến Manitoba 

và cư ngụ tại St. Micheal's Academy ở Brandon. Sơ cũng dành thời gian để giúp cho 

người Công giáo Việt Nam tại thành phố này cũng như cho Cộng đoàn mượn nhà nguyện 

nhà dòng để cử hành Thánh Lễ bằng tiếng Việt hằng tháng và vào những dịp lễ 

(TLGXTM). Cha Antoine Hòa đi Brandon dâng Thánh Lễ và ban các Bí tích. Trong thời 

gian này, Cha Bernard Quang giúp Đức TGM Hacault cử hành Thánh Lễ cho Cộng đoàn 

bằng tiếng Việt. Đức TGM cũng sử dụng tiếng Việt khi chủ sự Thánh Lễ trong Đại Hội 

Thánh Mẫu ở Missouri (TLGXTM). 

 

Việc cho cho thành lập một Cộng đoàn biệt lập cho một sắc dân thiểu số  thay vì buộc họ 

gia nhập vào những giáo xứ có sẵn của người dân bản địa không tránh khỏi những tranh 

cải trong giáo dân cũng như giáo sĩ địa phương ở Winnipeg và Saint Boniface vào thời 

bấy giờ. Tuy nhiên có thể có ba nguyên nhân khiến cho các vị Giám Mục tiền nhiệm và 

hiện tại  có quyết định trên: Hiến Chương Nhân Quyền (1982) cùng Chính sách Đa Văn 

Hóa (1988) của Chính phủ Canada bảo đảm và khuyến khích quyền tự do sinh hoạt trong 

ngôn ngữ và phát triển về văn hóa của một tập thể người dân thiểu số (LAVP). Đồng thời 

Công Đồng Vaticanô II (1962-65) cũng đã đưa ra những cải cách về phụng vụ và phụng 

tự sao cho thích hợp với văn hóa và ngôn ngữ của một tập thể giáo dân cá biệt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

      

 

 

    

   Đặc san Cộng đoàn Giáng Sinh 1988 - Báo Thánh Minh số 1 ra ngày 18-06-1989  

 

  2.4.2 Cộng Đoàn Thánh Philipphê Phan Văn Minh (1988-1996) 

Ngày 9-06-1988, Giáo Hội nâng 117 Chân phước Tử đạo tại Việt Nam lên bậc Hiển 

Thánh. Cộng đoàn chọn Thánh Philipphê Phan Văn Minh làm Quan thầy và từ nay có tên 

gọi mới là Cộng Đoàn Thánh Philipphê Phan Văn Minh. Do nhu cầu sinh hoạt của các 

đoàn thể trong Cộng đoàn ngày càng gia tăng, Giáo phận thuận cho Cộng đoàn sử dụng 

Trung tâm CANA đối diện (TLTCSB). Ngày 10 -7- 1988, Ban Chấp Hành đầu tiên của 

Đoàn Thanh niên Emmaus được thành lập trong một cuộc cắm trại tại Saint Laurent với 

gần 70 thanh niên trong Giáo xứ tham dự (TLGXTM). Tháng 8 năm 1988, do đề nghị của 

Cha Tuyên Úy, Chị Lâm Thị Biên, quy tụ được khoảng 20 em và sắp xếp cho ngồi chung 

nhóm với nhau trong Thánh Lễ. Qua năm sau, ngày 02-01-1989, Đoàn Thiếu Nhi Thánh 

Thể được thành lập với khoảng 20 đoàn sinh. Ban Điều hành gồm có Chị Biên là Đoàn 

Trưởng và năm trưởng khác. Qua năm 1990, Đoàn tăng lên được 40 em (TLGXTM).  

 

 

 

 



  

   

 

 

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể năm 1993             Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể năm 2000 

 

 

                                            Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể năm 2016 

 

Ngày 18-06-1989, Cộng đoàn cho ra mắt báo Thánh Minh số I. Tờ báo liên lạc Cộng 

đoàn ra một năm hai lần (TLGXTM). Trước đó Cộng đoàn cũng cho ra Đặc san vào 

những dịp lễ quan trọng. Năm 1989, các Cô Oanh, Trường, Ngọc cùng các Thầy Đồng, 

Hảo, Toàn với sự cộng tác của một số thầy cô khác nữa, tổ chức các lớp học Giáo lý và 

Việt ngữ vào cuối tuần bên Trung tâm CANA đối diện. Qua năm 1990, các lớp Giáo lý, 

Việt ngữ và Đoàn TNTT vừa được thành lập kết hợp lại thành Ban Giáo Dục do Thầy 

Hiệu trưởng Châu đảm nhiệm (LAVP). Các Hiệu trưởng nối tiếp còn nhớ tên được gồm 

có Thầy Sâm, Cô Trường, Thầy Khanh, Thầy Việt, Thầy Nghị và Thầy Cường. Trong 

Thập niên 90 kế tiếp của cuối Thế kỷ 20, Cộng đoàn chứng kiến nhiều thay đổi quan 

trọng trong nội bộ. Năm 1991, sau 6 năm làm việc ở Giáo xứ Chánh Tòa, Cha Bernard 

Quang đến quản nhiệm Giáo đoàn thay Cha Antoine Hòa đi giúp họ đạo dân bản xứ 

̣(TLCASB). Ngày 12-12-1992 Cộng đoàn phát hành cuốn Phụng Ca Alleluia gồm 800 



trang thánh ca (TLGXTM). Ngày 30-05-1993, Cộng đoàn mua lại Nhà nguyện Saint 

Louis mà Cộng đoàn đã sử dụng từ nhiều năm trước (TLTCSB). Giáng Sinh năm 1993, 

Cộng đoàn ra mắt cuốn Kỷ yếu đầu tiên để kỷ niệm 10 năm chính thức được công nhận là 

Cộng đoàn theo Giáo Luật (1983-1993). Năm 1994, khi Cha Bernard Quang đi vắng thì 

Cha Giacôbê Thọ từ bên Pháp đến tạm thời thay Cha Bernard Quang quản nhiệm Giáo xứ 

(TLTGMSB). Năm 1995, Cha Giacôbê Thọ trở về Pháp và Cha Quang trở lại giúp cho 

Cộng đoàn (TLCAS). 

 2.5 Giáo xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh 

  2.5.1 Giáo xứ trong những năm 1997-2000 

Với Sắc lệnh số C245/97 ký ngày 4-7-1997, Đức TGM Hacault nâng Cộng đoàn Thánh 

Philipphê Phan Văn Minh lên hàng Giáo xứ với tên gọi mới là Giáo xứ Thánh Philipphê 

Phan Văn Minh (TLCASB) . Cũng trong ngày trọng đại này, Thầy Gioan Nguyễn Hữu 

Tế được thụ phong linh mục. Năm 1998, Cha Antoine Hòa thay Cha Bernard Quang làm 

Cha xứ (TLCASB). Cũng trong năm 1998, do nhu cầu ngày càng gia tăng, Địa phận 

thuận cho Giáo xứ chuyển từ Nhà nguyện Saint Louis cũ qua Trung tâm CANA đối diện 

(TLTCSB). 

  

               

    Sinh năm 675 tại Wessex, Anh Quốc 

    Thụ phong Linh Mục năm 705 

    Thụ phong Giám Mục năm 722 

    Tử vì đạo ngày 05-06-754 

Được tôn kính là vị Thánh trước thế kỷ 12 

  

              

           Sinh năm 1815 tại Vĩnh Long 

           Thụ phong Linh Mục năm 1846 

           Tử vì đạo ngày 03-07-1853 

           Phong Chân Phước năm 1900 

           Phong HiểnThánh ngày 19-06-1988 

  Thánh Boniface Bổn mạng Giáo Phận và Thánh Phi-lip-phê Minh Bổn mạng Giáo Xứ 



 

                           Sắc lệnh số C329/83 

                         - ký ngày 30-12-1983 - 

      Thiết Lập Cộng Đoàn Công Giáo Manitoba 

       Sắc lệnh số C245/97 

        - ký ngày 4-7-1997-  

       Thiết Lập Giáo Xứ  

   

 

Ngày 23-07-1999, Cha F.X. Nhãn, ân nhân cũ của Giáo xứ từ trần tại Montreal. Ngày 13-

04-2000, Đức Cha Antoine Hacault, ân nhân và người bạn thân thiết của Cộng đoàn qua 

đời. Đức ông Henri Perron, Linh mục Tổng Đại Diện được Đức Thánh Cha chỉ định làm 

Giám quản Địa phận hơn một năm (TLTGMSB). Trong thời gian Giáo phận vắng ngôi, 

Đức Cha Noel Delaquis, cựu Giám Mục Giáo phận Gravelbourg của Saskatchewan đang 

nghỉ hưu tại Tòa Tổng Giám Mục Saint Boniface, phong chức Linh Mục cho Thầy Giuse 

Trần Dũng vào ngày 21-05-2000 (TLCASB). Cũng trong năm 2000 này Giáo xứ cho 

phát hành cuốn Kỷ yếu thứ nhì (TLGXTM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

    

                                    Kỷ yếu Cộng đoàn những năm 1993 và 2000 

 

  2.5.2 Giáo xứ trong những năm 2001-2009 

Ngày 16-9-2001, Cha Emilius Goulet kế vị Đức TGM Haccault. Đức TGM Goulet tiếp 

tục chính sách của vị tiền nhiệm hỗ trợ và nâng đỡ tối đa cho Giáo xứ Thánh Philipphê 

Phan Văn Minh. Qua năm 2002, Cha Gioan Tế đến thay Cha Antoine Hòa. Mùa Thu năm 

2006, Cha Giuse Dũng về giúp Xứ cho đến hè năm 2009 thì Ngài tạm nghỉ một năm. Các 

linh mục gốc Việt khác trong Địa phận đều đang bận. Để lưu giữ truyền thống Giáo xứ 

luôn luôn có linh mục gốc Việt, Đức TGM Goulet điều đình trao đổi với Địa phận Prince 

Albert bên Saskatchewan gởi đi một linh mục bản xứ của Saint Boniface lấy một linh 

mục gốc Việt bên Prince Albert về trong vòng một năm. Ngày 1-08-2009, Cha Giuse 

Giuse Đoàn Quốc Tuấn đến quản nhiệm Giáo xứ thay Cha Giuse Dũng ̣(TLCASB). 

Trong năm 2009 này, Đức Cha Goulet về hưu.  

  



                           

                                         Ban Chấp Hành Cộng đoàn năm 1993 

       

                                             Ban Chấp Hành Giáo xứ năm 2000 

  2.5.3 Giáo xứ trong những năm 2009-2017 

Ngày 21-09-2009, Đức Cha Albert LeGatt của Giáo phận Saskatoon bên Saskatchewan 

qua kế vị. Năm 2010 Cha Giuse Dũng trở về với Giáo xứ cho đến hè năm 2013 thì Ngài 

đi giúp người bản xứ. Giáo xứ một lần nữa không có linh mục sở tại thường trực. Đức 

TGM LeGatt mời Cha Gioan Tế đang cư ngụ tại Đan viện Xitô ở Holland, Manitoba đến 

thăm viếng dâng Thánh Lễ cuối tuần và làm nhiệm vụ Điều phối viên với sự phụ giúp 

điều hành trực tiếp Giáo xứ của hai ông Nguyễn Dũng và Huỳnh Thiện (TLCASB).Trong 



thời kỳ Giáo phận thiếu linh mục và chủng sinh, đặc biệt linh mục gốc Việt chăm lo cho 

Giáo xứ người Việt, Đức TGM LeGatt đi Việt Nam vào dịp Tết Nguyên Đán năm 2012 

thăm các Địa phận Xuân Lộc, Bà Rịa, Kontum và Huế để tìm sự trao đổi và chia sẻ về 

nhân lực (TLTGMSB). Kết quả là ngày 4-02-2014, Linh Mục F.X. Nguyễn Duy Hải từ 

Giáo phận Xuân Lộc đến quản nhiệm Giáo xứ. Với sự hiện diện của Cha F.X. Hải, Giáo 

xứ tìm được nguồn năng động và sức sống mới.   

          Năm        Số giáo dân       Người phụ trách 

2015 

2014 

2013 

2012 

2011 

2010 

2009 

2008 

2007 

2006 

2005 

2004 

2003 

2002 

2001 

2000 

1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

1993 

690 

685 

660 

630 

630 

294 

650 

450 

450 

450 

450 

500 

500 

500 

500 

455 

565 

563 

500 

480 

450 

439 

420 

Ông Nguyễn Dũng 

Ông Nguyễn Dũng 

Ông Nguyễn Dũng 

LM Giuse Dũng 

LM Giuse Dũng 

LM Giuse Dũng 

LM Giuse Tuấn 

LM Giuse Dũng 

LM Giuse Dũng 

LM Giuse Dũng 

LM Gioan Tế 

LM Gioan Tế 

LM Gioan Tế 

LM Gioan Tế 

LM Gioan Tế 

LM Antoine Hòa 

LM Antoine Hòa 

LM Antoine Hòa 

LM Bernard Quang 

LM Bernard Quang 

LM Bernard Quang 

LM Giacôbê Thọ 

LM Bernard Quang 

Số giáo dân trong cộng đoàn từ năm 1993 đến năm 2015 theo Tòa Chưởng Ấn ước lượng 



 

Theo dòng thời gian 37 năm qua (1980-2017), từ con số giáo dân nhỏ bé khoảng một 

trăm người lúc ban đầu vào những năm 1981-1982, Cộng đoàn đã lớn lên với con số 350 

giáo dân khi Cộng đoàn được Giáo phận Saint Boniface chính thức công nhận vào năm 

1983 (TLTGMSB), và khoảng 500 giáo dân khi trở thành Giáo xứ (TLCASB), để rồi 

trưởng thành với hơn 600 giáo dân vào năm 2017 (TLGXTM). Đoàn TNTT khai sinh vào 

năm 1989 với 20 đoàn sinh và 6 huynh trưởng. Năm 2016,  Đoàn có được 150 đoàn sinh 

và trên 25 huynh trưởng (TLGXTM). Hầu hết các đoàn sinh đều theo học các lớp Giáo lý 

và Việt Ngữ. Sự tồn tại và phát triển của Cộng đoàn, ngoài nhu cầu cần sự hiện diện 

thường trực của một vị lãnh đạo tinh thần, còn phải dựa vào sự hỗ trợ về phương diện cơ 

sở vật chất để có nơi sinh hoạt đạo đức, phụng tự, mục vụ, văn hóa, giáo dục và xã hội 

của cộng đồng. Những năm tháng qua, giáo dân Cộng đoàn Thánh Philipphê Phan Văn 

Minh đã phấn đấu, cùng với sự trợ giúp quảng đại của các vị Chủ chăn tiếp nối của Địa 

phận, để có được những cơ sở vật chất tương xứng với tầm vóc của mình cũng như đáp 

ứng được những nhu cầu về không gian ngày càng rộng lớn. 

 

              

              

 

                                              Đoàn Thanh Niên Emmaus năm 1993 

                                            

 



               

                

  

 

                                              Đoàn Thanh Niên Emmaus năm 2017 

 

 

3 Các sở phụng tự, mục vụ và giáo dục của Cộng đoàn 

 

Với sự tăng trưởng của con số giáo dân trong gần bốn thập niên qua, Cộng đoàn Công 

giáo người Việt tại Winnpeg đã linh động trong khả năng hạn chế của mình tìm cách đáp 

ứng được nhu cầu cơ sở vật chất dành cho những sinh hoạt ngày càng phát triển về tôn 

giáo và văn hóa giáo dục của Cộng đoàn mình.  Khởi đầu sinh hoạt tại một hội trường 

của Đại Chủng viện - le Grand Séminaire - cũ bên cạnh Tòa Tổng Giám mục Saint 

Boniface (1980), giáo dân sau đó đã tìm được cho mình một ngôi thánh đường tự lập tuy 

nhỏ bé nhưng khang trang nơi Nhà nguyện Saint Louis-de-France cũ ở cuối Đường 

LaFlèche (1993), để rồi cuối cùng thủ đắc được một Trung tâm rộng lớn đối diện (1998) 

thuộc Tiểu Chủng viện cũ - le Petit Séminaire - có khả năng đáp ứng nhu cầu phụng tự, 

mục vụ và giáo dục ngày càng rộng lớn  của mình (TLTCSB). 

 

 



 

 3.1 Nơi phụng tự ban đầu 

Năm 1980, Đức TGM Hacault cho phép Cha Larochelle, Giám đốc Trung tâm Mục vụ 

của Giáo phận, dùng hội trường của Trung tâm và cũng là Đại Chủng viện cũ đã đóng 

cửa năm 1968, làm nơi phụng tự cho người Tị nạn Việt Nam. Các Đức TGM Hacault, 

Goulet và LeGatt đều đã từng theo học hoặc cư trú nơi đây trước khi trở thành linh mục 

(TLTGMSB). Giáo dân Việt nam khởi đầu từ vài chục người năm 1980 lên đến khoảng 

một trăm người vào năm 1982 (PVÔTAQ). Cuối năm 1983, con số giáo dân lên đến hơn 

350 người (TLTGMSB). Từ khi Cha Antoine Hòa phụ trách cho Cộng đoàn, Ngài cư ngụ 

tại Tòa Tổng Giám Mục và các sinh hoạt của Cộng đoàn đều diễn ra nơi đây. Trừ ra các 

sinh hoạt có tầm vóc lớn như tiệc liên hoan Tết Nguyên Đán hoạc văn nghệ mừng Bổn 

mạng Giáo xứ thì phải mướn những nơi rộng lớn hơn như Trung tâm Văn hóa Pháp hoặc 

tầng dưới của Nhà thờ Chánh tòa Saint Boniface.  

 

 3.2 Ngôi thánh đường đầu tiên 

Do số giáo dân ngày càng gia tăng và nhu cầu sinh hoạt ngày càng phát triển, ngày 30-

05- 1993, với sự vận động của Cha Quản nhiệm Bernard Quang, Giáo phận thuận cho 

Cộng đoàn mua lại Nguyện đường Thánh Louis-de-France thuộc Giáo xứ Chánh tòa, 

được xây cất vào năm 1960 (PVĐÔAF). Nguyên thủy do số giáo dân đông và không có 

phương tiện di chuyển đi dự lễ nơi Nhà thờ Chánh tòa nên Giáo xứ Chánh tòa cho thành 

lập Nguyện đường Saint Louis dành cho cho giáo dân quanh vùng (PVĐÔAF) . Nguyện 

đường đã bị bỏ trống không còn sinh hoạt nữa khi cộng đoàn Thánh Minh mua lại. Tuy 

nhiên, vì không có nơi học tập và sinh hoạt cho các lớp Việt Ngữ, Giáo lý và Đoàn 

TNTT, Cộng đoàn phải mượn cơ sở của Trung tâm CANA đối diện. Cha Xứ vẫn phải cư 

ngụ tại Tòa TGM. Năm 1998, khi Trung tâm CANA đang bị bỏ trống , Đức TGM 

Hacault chấp thuận cho Cộng đoàn di chuyển cơ sở qua Trung tâm CANA để có một 

không gian rộng lớn trong và ngoài đủ đáp ứng cho nhu cầu của Cộng đoàn (TLTCSB) . 

 

 3.3 Trung tâm hiện tại của Giáo xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh 

Trung tâm mới có một quá khứ lịch sử ly kỳ không kém sự ly kỳ trong lịch sử của Giáo 

xứ Thánh Philipphê Minh Phan Văn Minh. 



 

  3.3.1 Lịch sử của Trung tâm 

Trung tâm hiện nay của Giáo xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh bao gồm nhà xứ (nhà 

trắng), thánh đường, hai hội trường và các lớp học. Đầu thế kỷ 20, đây là khu đất thấp và 

sình lầy. Dân chúng các vùng phụ cận tự tiện mang ra đây rác rưởi và các đồ phế thải 

(PVĐÔAF). Người sống ở đây phần lớn là người Pháp và người Bỉ nói tiếng Pháp nhưng 

cũng có ngôn ngữ riêng là tiếng Flemish. Người Bỉ có Nghĩa trang riêng Sacré Coeur 

(Thánh Tâm) đối diện Trung tâm. Năm 1928, Đức TGM Arthur Beliveau cho xây nhà 

trắng và mời ba cha Dòng Phan-xi-cô Capuchin từ nước Bỉ qua để lo cho Cộng đồng 

người Bỉ ở đây (LCSB) .  

 

Nhà trắng có tên là Maison Saint-Bonaventure (Nhà Thánh Bonaventure) và cũng là nhà 

tập của Dòng. Sau đó vì không có tập sinh nên nhà tập đóng cửa bỏ trống (LCSB).Thánh 

đường, Nhà xứ và Hang đá Đức Mẹ của Cộng đoàn người Bỉ nằm nối tiếp nghĩa trang về 

phía bờ sông cũng bị phá bỏ vào cuối thập niên 1980 khi không còn đủ giáo dân nữa 

(PVLMGD). Các Sơ Dòng Thánh Gia đến cư ngụ nhà trắng vào năm 1961 để giúp việc 

nhà bếp cho Tiểu Chủng viện vừa được xây dựng kế bên (LCSB). Năm 1986, sau khi 

Tiểu Chủng viện đóng cửa thì các Sơ Dòng Thánh Gia cũng rút khỏi nhà trắng nhường 

chổ cho Cha Gérard Dionne phụ trách trung tâm CANA (Tiểu Chủng viện cũ đổi tên) cư 

ngụ cho đến năm 1990 (PVLMGD). Năm 1990, khi trung tâm CANA đóng cửa thì Cha 

Dionne đi giúp xứ. Nhà trắng lại bị bỏ trống một thời gian rồi được cho người thuê. 

Năm1998, nhà trắng trở thành Nhà xứ của Giáo xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh khi 

Giáo phận trao cho Cộng đoàn Trung tâm Mục vụ hiện nay (TLTCSB).  

 

Trung tâm Mục vụ của Giáo xứ là Tiểu Chủng viện - le Petit Séminaire - cũ của Địa phận 

được Đức TGM Maurice Baudoux cho xây vào năm 1960 do Kiến Trúc Sư nổi danh 

Étienne Gaboury họa kiểu và Nhà thầu Beaulieu xây (LCSB). Năm 1961, Tiểu Chủng 

viện khai giảng với  73 dự tu (LCSB). Năm 1986, vì không đủ số dự tu nên Tiểu Chủng 

viện đóng cửa và trở thành Trung tâm tiếp đón những người Tị nạn ở Đông Nam Á Châu, 

hầu hết là Người Lào do LM Gérard Dionne phụ trách, với tên gọi mới là CANA (Centre 

d'Acceuil des Nouveaux Arrivants). Các phòng lớn của Tiểu Chủng viện cũ được ngăn ra 



thành những phòng ngủ nhỏ cá nhân mà một số còn sót lại trở thành các lớp Việt Ngữ và 

Giáo lý hiện thời. Khi phong trào tị nạn ở Đông Nam Á xẹp dần thì Trung tâm CANA 

đóng cửa và bỏ trống vào năm 1990 (PVLMGD). Khi đó Giáo xứ Thánh Philipphê Phan 

Văn Minh ở bên kia đường có nhà thờ mà không có nơi sinh hoạt nên Giáo phận cho 

Giáo xứ mượn Trung tâm để sinh hoạt thiếu nhi, mở các lớp Giáo lý và Việt Ngữ. Năm 

1998, qua sự điều đình của Cha xứ Bernard Quang, Giáo phận chính thức nhường Trung 

tâm CANA lại cho Giáo xứ (TLTCSB). May không bằng hên, các cơ sở đều đang bị bỏ 

trống khi Giáo xứ được quyền sở hữu, từ Nhà nguyện Saint Louis đến nhà trắng, rồi 

Trung tâm CANA. 

 

  3.3.2 Việc trùng tu và xây đựng lại Trung tâm 

Sau khi sở hữu Trung tâm CANA, Cộng đoàn đã nhanh chóng tu sửa lại cơ sở bên trong  

và bên ngoài để đáp ứng cho những nhu cầu mới của mình. Trong những năm 1998-2001, 

dưới sự lãnh đạo của Cha Bernard Quang và kế tiếp là Cha Antoine Hòa, Cộng đoàn đã 

cho sắp xếp và trùng tu lại các phòng ốc cũ bên trong thành một ngôi thánh đường, hai 

hội trường sinh hoạt, các lớp học, nhà bếp và nhà xứ (còn gọi là nhà trắng). Phía bên 

ngoài, sân bóng rổ biến thành bãi đậu xe và sân bóng chày biến thành sân bóng đá. Mái 

nhà cũng được tu sửa nhiều lần sau đó (TLGXTM). 

  

 

      

 

 

         

 

    Ghi nhớ ngày đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng ngôi thánh đường mới 8-5-2016 

 



Kể từ năm 1998 đến năm 2015, Giáo xứ liên tục tìm kiếm phương tiện để xây cất một 

ngôi thánh đường mới xứng đáng là nơi thờ phượng Thiên Chúa và đủ sức chứa mọi giáo 

dân trong Giáo xứ. Đáp lại sự kiên trì của LM Quản nhiệm F.X. Hải, sự năng nỗ của Ban 

Chấp Hành và quyết tâm cộng tác về tài và lực của giáo dân, Giáo phận đã cho phép Giáo 

xứ xây ngôi thánh đường mới. Tuy nhiên, trước khi quyết định, Giáo phận cũng đã thử 

tìm một ngôi thánh đường hiện có nơi khác thích hợp với hoàn cảnh của Giáo xứ để hoán 

chuyển nhưng không thành. Ngày 24-09-2015, Đức TGM LeGatt ký giấy cho phép Tổ 

hợp Kiến trúc MMP họa kiểu ngôi thánh đường mới (TLTCSB). Ngày 08-05-2016, Đức 

TGM LeGatt chủ sự Lễ Đặt Viên đá Đầu tiên xây cất thánh đường (TLCASB). Lễ Cung 

hiến và Khánh thành ngôi thánh đường mới của Giáo xứ được dự trù vào ngày 09-07-

2017. Biến cố trọng đại này ngẩu nhiên trùng hợp với Ngày Sinh Nhật thứ Hai Mươi của 

Giáo xứ, được thành lập ngày 04-07-1997. 

 

Nhìn lại quảng đường dài mà Cộng đoàn đã đi qua, kể từ khi thành lập vào năm 1980 cho 

đến ngày hôm nay, Giáo xứ đã thay đổi cơ sở ba lần, mỗi lần một rộng lớn hơn, khang 

trang hơn và tốt đẹp hơn. Sau khi khánh thành ngôi thánh đường mới, Cộng đoàn hy 

vọng tiếp tục trùng tu các cơ sở còn lại trong nhiều năm kế tiếp, với ước vọng yểm trợ 

cho các sinh hoạt mục vụ, văn hóa và giáo dục của các thế hệ hiện tại và tương lai trong 

Cộng đồng người Việt tại Manitoba. 

 

  

 

           

 

 

         

 

     Nơi phụng tự  ban đầu 1980-1993                         Thánh đường đầu tiên 1993-1998 

 



 

     

         

 

 

            

 

Thánh đường thứ nhì với nhà trắng 1998-2017      Thánh đường mới  ngày 09-07-2017 

 

Lời kết 

 

Nhìn lại dòng thời gian hơn 40 năm qua, kể từ khi những người Công giáo Việt Nam đầu 

tiên đặt chân đến Thành phố Winnipeg của Xứ sở Canada này, Cộng đoàn Công giáo của 

Giáo xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh có quyền hãnh diện và trân quý những thành 

quả đạt được do nỗ lực, cố gắng cùng đóng góp của từng cá nhân cho tập thể của mình. 

Họ tham dự Thánh Lễ và các Bí tích bằng ngôn ngữ mình. Họ tham gia vào sinh hoạt và 

công tác của Cộng đồng mình. Họ đóng góp tài lực để gầy dựng các cơ sở tâm linh và 

văn hóa của mình. Nói tóm lại họ đã không quên mình là ai, đến từ đâu và cần phải bảo 

tồn những gì cho chính bản thân mình, gia đình mình, cộng đồng mình và cho những thế 

hệ tiếp nối mai sau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    Những sự kiện và biến cố đáng ghi nhớ 

 

 

                                                                   1975 - 1979 

30-04-1975 

1975-1976 

1977-1979 

Chiến tranh Việt Nam chấm dứt, 132 000 người dân bỏ nước ra đi 

Những người Việt tị nạn đầu tiên đến Manitoba 

 Người Công giáo VN ở Winnipeg thường xuyên họp mặt tại gia 

                                                                   1980 - 1989 

1980-1983 

1980 

01-06-1983 

30-12-1983 

30-12-1983 

16-08-1984 

15-08-1986 

09-06-1988 

1988 

10-07-1988 

02-01-1989 

Cha F.X. Nhãn thường xuyên đến từ Montreal thăm  

Cha Larochelle thành lập Cộng đoàn Công giáo VN tiên khởi  

Cha Antoine Hòa từ trại tị nạn Phi Luật Tân tới Winnipeg 

Đức TGM Hacault ký Sắc lệnh C329/83 thành lập Cộng Đoàn 

Cha Antoine Hòa quản nhiệm Cộng đoàn Việt Nam Manitoba 

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đến thăm mục vụ Manitoba 

Đức TGM phong chức linh mục cho Thầy Bernard Phạm Hữu Quang 

117 Vị Tử Vì Đạo tại Việt Nam được phong Hiển Thánh tại Rôma 

Cộng đoàn chọn Thánh Philipphê Phan Văn Minh làm Bổn mạng 

Đoàn Thanh niên-Thiếu Nữ Emmaus được thành lập 

Đoàn TNTT được thành lập 

 

                                                                   1990 - 1999 

01-10-1991 

30-05-1993 

22-08-1994 

01-07-1995 

04-07-1997 

04-07-1997 

04-07-1997 

1998 

24-06-1998 

23-07-1999 

Cha Bernard Quang quản nhiệm Cộng đoàn Thánh Minh 

Cộng đoàn sở hữu Nguyện đường Saint Louis của Giáo xứ Chánh tòa 

Cha Giacôbê Thọ quản nhiệm Cộng đoàn 

Cha Bernard Quang trở lại quản nhiệm Cộng đoàn  

Đức TGM Hacault nâng Cộng đoàn lên Giáo xứ 

Cha Bernard Quang là Cha xứ đầu tiên của Giáo xứ Thánh Minh 

TGM Hacault phong chức linh mục cho Thầy Gioan Nguyễn Hữu Tế 

Giáo xứ dời từ Nguyện đường Saint Louis cũ qua Trung tâm CANA   

Cha Antoine Hòa là Cha xứ của Giáo xứ   

Cha F.X.Trần Tử Nhãn qua đời tại Montreal 



                                                                   2000 - 2009 

13-04-2000 

21-05-2000 

19-08-2001 

16-09-2001 

01-09-2002 

01-09-2006 

03-07-2009 

01-08-2009 

21-09-2009 

Đức TGM Antoine Hacault từ trần. Đức ông Perron làm Giám quản 

Đức GM Delaquis phong chức linh mục cho Thầy Giuse Trần Dũng 

Cha Gioan Tế là LM Quản nhiệm Giáo xứ   

Linh Mục Emilius Goulet thụ phong TGM Giáo phận Saint Boniface 

Cha Gioan Tế là Cha xứ của Giáo xứ 

Cha Giuse Dũng là Cha xứ của Giáo xứ 

Đức TGM Goulet nghỉ hưu   

LM Giuse Đoàn Quốc Tuấn quản nhiệm Giáo xứ Thánh Minh 

Đức GM Albert LeGatt đăng quang TGM Địa phận Saint Boniface 

 

                                                                    2010 - 2017 

01-08-2010 

18-01-2012 

23-02-2012 

01-08-2013 

25-01-2014 

04-02-2014 

01-05-2014 

24-09-2015 

08-05-2016 

09-07-2017 

Cha Giuse Dũng trở về tiếp tục là Cha xứ Giáo xứ  

Đức TGM LeGatt đi thăm viếng Việt Nam   

Cha Larochelle qua đời  

Cha Gioan Tế tạm thời thăm viếng điều phối công việc của Giáo xứ 

Đức TGM LeGatt đi thăm viếng Việt Nam  lần thứ hai  

Cha F.X.Nguyễn Duy Hải đến từ Giáo phận Xuân Lộc, Việt Nam 

Cha F.X.Hải quản nhiệm Giáo xứ Thánh Minh 

Đức TGM cho phép Tổ hợp MMP họa kiểu ngôi thánh đướng mới  

Đức TGM LeGatt chủ sự Lễ đặt viên đá đầu tiên xây cất thánh đường 

Đại lễ cung hiến và khánh thành ngôi thánh đường mới của Giáo xứ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



                                     Các Mục Tử trong Giáo Hội Công Giáo 

     (Từ khi Cộng đoàn Công giáo Việt Nam tiên khởi tại Manitoba được thành lập)  

 

                                  Các Đức Giáo Hoàng của Giáo hội Công giáo 

 

Đức Thánh Gioan Phaolô2 

     

               1978-2005 

  Đức G.H. Bênêđictô XVI 

    

                2005-2013 

 Đức Giáo Hoàng Phanxicô 

   

     2013-hiện tại (2017) 

 

 

            Các Đức Tổng Giám Mục của Tổng Giáo Phận Saint Boniface, Manitoba 

 

Đức TGM Antoine Hacault 

    

             1974-2000 

  Đức TGM Emilius Goulet 

      

                2001-2009 

   Đức TGM Albert Legatt 

   

       2009- hiện tại (2017) 

 

 

 

 

 



Các linh mục đã phục vụ cho Cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại Manitoba (TLCASB)  

 

     LM Odilon Larochelle 

   

  Gầy dựng, hỗ trợ 1980-86 

    LM F.X.Trần Tử Nhãn 

    

Thăm viếng, hỗ trợ 1980-83 

 LM Antoine Võ Văn Hòa 

       

        Quản nhiệm1983-91 

         Cha xứ 1998-2001 

 

- LM Odilon Larochelle: Sinh ngày 04-12-1923 tại Prosper, Quebec. Ngài theo học Đại 

Chủng viện Saint Boniface (1952-56) và chịu chức linh mục ngày 24-06-1956. Đại diện 

Tổng Giáo phận Saint Boniface lo cho người tị nạn (1979-1986), Ngài đã bảo lãnh cho 

hơn 2600 người đến Winnipeg, trong số có LM Antoine Hòa và một số người Tị nạn Việt 

Nam. Ngài có công khởi xướng và làm việc gần gũi với Cộng đồng người Việt Công giáo 

tị nạn tại Winnipeg vào những năm 1980-86. Chính phủ Canada trao tặng Ngài Huân 

chương cao quý Canada 125 vào năm 1992 nhân dịp kỷ niệm 125 năm Đất nước Canada 

được thành lập. Ngài mất ngày 23-02-2012 và an nghỉ trong nghĩa trang Nhà thờ Chánh 

tòa Saint Boniface. 

 

- LM F.X. Trần Tử Nhãn: Sinh ngày 04-03-1921 tại Sài Gòn. Năm 1941, Ngài vào tập 

viện DCCT Hà Nội và chịu chức linh mục tại Hà Nội ngày 05-06-1947. Ngài là Bề trên 

Giám tỉnh tiên khởi của Tỉnh dòng tại Việt Nam (1964-68). Trước ngày 30-04-1975, 

Ngài đi công vụ ở Canada rồi phải ở lại. Ngài được nhà dòng giao phó nhiệm vụ chăm 

sóc cho các tu sĩ DCCT người Việt ở hải ngoại và thăm viếng các cộng đồng người Việt 

tị nạn ở Canada và Hoa Kỳ. Trong những năm 1980-1983, mỗi năm vài lần, Ngài đến 

Winnipeg dâng Thánh Lễ, ban các phép Bí tích, ủy lạo, góp ý để xây dựng Cộng đoàn 

tiên khởi. Ngài mất ngày  23-07-1999 và được an táng tại Montreal. 

 



- LM Antoine Võ Văn Hòa: Sinh ngày 01-06-1945, tại Mỹ Tho. Ngài theo học tại Tiểu 

Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn (1958-1966) và sau đó tại Giáo hoàng Học viện Đà Lạt 

(1966-74). Ngài được Đức GM Giuse Nguyễn Văn Thiên phong chức linh mục tại Mỹ 

Tho ngày 22-12-1974 và là Cha xứ Hồng Ngự (1975-82). Năm 1983 Ngài đến Phi Luật 

Tân và được Đức TGM Antoine Hacault bảo lãnh qua Canada do sự giới thiệu của LM 

F.X. Trần Tử Nhãn. Ngài từng làm việc cho Đài Radio Veritas Asia tại Phi Luật Tân 

trong hai năm 1993-95. Trước khi về hưu, Ngài đã phục vụ nhiều năm cho các cộng đồng 

Công giáo người Việt cũng như người bản xứ tại Manitoba và ở miền quê. Những năm 

đầu tiên ở Canada, ngoài việc thường trực lo cho Cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại 

Winnipeg, Ngài còn lái xe hằng tháng đi thăm mục vụ các cộng đoàn người Công giáo 

Việt Nam ở Brandon, Manitoba và Regina, Saskatchewan. 

 

LM B.Nguyễn Hữu Quang 

 

    Quản nhiệm 1991-94 

                         1995-97 

    Cha xứ         1997-98 

LM Giacôbê Nguyễn V.Thọ 

 

      Quản nhiệm 1994-95 

LM Gioan Nguyễn Hữu Tế 

 

     Quản nhiệm  2001-02 

      Cha xứ         2002-06 

      Điều phối     2013-14 

 

- LM Bernard Nguyễn Hữu Quang: Sinh ngày 09-09-1957 tại La Vang Thượng, tỉnh 

Quảng Trị, Giáo phận Huế. Ngài theo học tại Học viện Phước sơn, Thủ Đức (1968-80). 

Rời Dòng Phước sơn năm 1982 và Việt Nam, Ngài theo học Giáo hoàng Học viện 

Urbaniana tại Roma (1982-85). Năm 1986 đáp lời mời của Đức TGM Hacault, Ngài đển 

Saint Boniface và nhận chức linh mục ngày 15-08-1986. Ngài phục vụ nhiều năm cho các 

cộng đồng Công giáo người Việt cũng như người bản xứ tại Winnipeg và giảng dạy ở các 



chủng viện Canada trước khi gia nhập Tu hội Xuân Bích năm 1998. Sau đó Ngài đi dạy 

tại các chủng viện ở Á châu kể cả Chủng viện Huế. Hiện Ngài thường trú tại Đại Chủng 

viện Xuân Bích ở Fukuoka, Nhật Bản. 

 

- LM Giacôbê Nguyễn Văn Thọ: Sinh ngày 17-04-1936 tại Trà Vinh thuộc Giáo phận 

Vĩnh Long. Ngài theo học tại Tiểu Chủng viện Á Thánh Philipphê Minh Vĩnh Long 

(1947-54) và sau đó tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn (1955-62). Ngài được Đức 

GM Gia-cô-bê Nguyễn Ngọc Quang Địa phận Cần Thơ phong chức linh mục ngày 21-

12-1965. Sau đó Ngài phục vụ tại các tỉnh miền Tây như Cần Thơ (1965-68), Sóc Trăng 

(1968-70), Cà Mau (1970-73), và Giáo xứ Ba Rinh (1973-75). Năm 1975, ngài bị chế độ 

CS giam cầm ba năm (1975-78), sau đó đi tị nạn tại Lille, Pháp (1979). Ngài phục vụ tại 

Tòa GM tỉnh Oslo thuộc Na Uy (1979-81), rồi qua Hoa Kỳ làm việc tại Phoenix Arizona 

(1982-84) và San Diego California (1984-1993). Năm 1994, sau khi Việt Nam bắt đầu 

được đổi mới, Ngài rời Hoa Kỳ và dự định trở về Việt Nam. Do lời giới thiệu của Cha 

Bernard Quang và lời mời của Đức TGM Hacault, Ngài đến thay Cha Bernard Quang 

phục vụ Cộng đoàn Công giáo Việt Nam đồng thời giúp Giáo xứ Christ Our Saviour ở 

Steinbach (1994-95). Tháng 8 năm 1995, Ngài trở về Pháp và phục vụ cho cộng đồng 

người Việt trong Giáo phận Reims. Ngài mang quốc tịch Pháp. 

 

- LM Gioan Nguyễn Hữu Tế: Sinh ngày 16-11-1958 tại Cây Vông, Nha Trang. Năm 

1972, Ngài theo học Trường Trung học La San Bá Ninh. Qua Canada, Ngài học Triết học 

tại Chủng viện Saint Pius X, Saskatchewan (1985-88) và Thần học tại Chủng viện Saint 

Peter, London, Ontario (1989-96). Đức TGM Hacault phong chức linh mục cho Ngài 

ngày 04-07-1997. Ngài đã phục vụ nhiều năm cho các cộng đồng Công giáo người Việt 

cũng như người bản xứ tại Winnipeg và ở miền quê Manitoba. 

 

 

 

 

 

 



      LM Giuse Trần Dũng 

    

         Cha xứ 2006-09 

         Cha xứ 2010-13 

LM Giuse Đoàn Quốc Tuấn 

   

   Quản nhiệm 2009-2010 

 

 LM F.X.Nguyễn Duy Hải 

  

 

 Quản nhiệm 2014-hiện tại 

 

- LM Giuse Trần Dũng: Sinh ngày 03-08-1968 tại Vĩnh Phước, Nha Trang. Ngài theo học 

Triết học tại Học viện Đa Minh ở Ottawa (1995) và Thần học tại Chủng viện Saint Peter, 

London, Ontario (2000). Đức GM Noël Delaquis phong chức linh mục cho Ngài ngày 

21-05-2000. Ngài đã phục vụ nhiều năm cho các cộng đoàn Công giáo người Việt cũng 

như người bản xứ tại Winnipeg và ở miền quê Manitoba. 

 

- LM Giuse Đoàn Quốc Tuấn: Sinh ngày 22-02-1981 tại miền Đông Bắc của Thành phố 

Sài Gòn. Ngài theo học bốn năm đại học về Anh văn và Văn chương tại Sài Gòn. Tháng 

07-2002, Ngài đến Canada đáp lời mời của vị LM phụ trách ơn kêu gọi tại Địa phận 

Prince Albert. Ngài theo học một năm chương trình Cultural Works tại Chủng viện Saint 

Peter, London, Ontario. Sau đó, Ngài học bốn năm Triết và Thần học tại Học viện Đa 

Minh, Ottawa. Ngày 23-05-2008, tại Prince Albert, Saskatchewan, Đức GM Albert 

Thévenot phong chức linh mục cho Ngài. Năm 2009, vì Cha Giuse Dũng đi vắng, Đức 

TGM Goulet xin trao đổi LM Dominic La Fleur của Địa phận Saint Boniface với LM 

Giuse Tuấn của Giáo phận Prince Albert, Saskatchewan. Năm đó, Cha Giuse Tuấn đang 

là Tuyên úy của Phong trào TNTT tại Canada nên Ngài mang một luồng gió mới cho giới 

trẻ của Giáo xứ Thánh Minh. Giáo dân không quên Thánh Lễ sinh động vào mỗi chiều 

thứ năm, lôi cuốn rất nhiều giới trẻ và phụ huynh. Ngài chỉ phục vụ Giáo xứ một năm 

(2009-2010) rồi trở lại Prince Albert làm việc cho giáo dân bản xứ. 



- LM F.X. Nguyễn Duy Hải: Sinh ngày 02-02-1981 tại Tỉnh Đồng Nai. Ngài theo học 

Đại học Ban Nhân Văn tại Sài Gòn. Sau đó, Ngài học Triết và Thần học tại Đại Chủng 

Viện Xuân Lộc và chịu chức linh mục ngày 30-05-2013. Do thiếu linh mục lo cho Giáo 

dân người Việt, vào dịp Tết Nguyên Đán 2012, Đức TGM LeGatt đi thăm Giáo phận 

Xuân Lộc để tìm sự liên kết hỗ trợ. Năm 2013, Tòa GM Xuân Lộc thuận gởi một linh 

mục qua giúp. Ngày 21-08-2013, Đức Cha LeGatt chính thức gởi giấy mời đến Cha F.X. 

Hải vừa thụ phong linh mục. Ngày 4-02-2014, Cha F.X. Hải qua ở với Giáo xứ trong khi 

Cha Gioan Tế vẫn tiếp tục nhiệm vụ điều phối cách chung. Ngày 30-04-2014, Đức TGM 

LeGatt ký văn thư bổ nhiệm Cha F.X. Hải quản nhiệm Cộng đoàn Giáo xứ Thánh 

Philipphê Phan Văn Minh với nhiệm kỳ sáu năm từ ngày 01-05-2014 đến ngày 30-04-

2020.  

  

 

 

  

 

 

 

  

 


